
  

 MAANDBLAD 

Zoelen 

17 maart – 5 mei 2024 

 

Kopij inleveren 

15 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rommelmarkt spullen inleveren? 

Dit kan in overleg: 

Rommelmarktzoelen@gmail.com 

06-19802361 

Bel of mail voor de mogelijkheden! 



  



  



ALGEMENE GEGEVENS 

PROTESTANTSE GEMEENTE te LINGESTREEK, KERN ZOELEN 
 

Pastoraat: 

Predikant: Everdien Hagen, tel. 06-57569564 e-mail:domineehagen@pglingestreek.nl 

Kerkelijk werker: Sandra Schelling, tel. 06-15460673  

Jongerenwerker: Scarlett Lerrick, tel. 06-54945600, e-mail: scarlett@pglingestreek.nl 

Kerkenraad: 

Voorzitter: Dhr. J. van Zetten, Huisgardsesteeg 10, 4011JX ZOELEN,   

tel. 06-23806135, e-mail: voorzitter@pglingestreek.nl 

Scriba: Mevr. Dorien Rots, Buitenhuizenpoort 1, 4116CA BUREN,  

e-mail: scriba@pglingestreek.nl 

Kerkrentmeester: Dhr. W.B. Lassche, Weth. v.d. Burgstraat 9, 4011BG ZOELEN,  

tel. 06-53168921, e-mail: willem.lassche@gmail.com 

Diaconie: Mevr. J. Vink, Jeudestraat 58a, 4011GM ZOELEN, tel. 0344-681307 

Plaatselijk coördinator kernraad:  

J. de Koning, Langesteeg 7, 4011JS ZOELEN, tel. 06-40411151,  

e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Völckerfonds: 

dhr. W.B. Lassche, Weth. v.d. Burgstraat 9, 4011BG ZOELEN, tel. 06-53168921 

Onderhoudsfonds voor de Stefanuskerk: onderhoudsfondskerkzoelen@gmail.com 

voorzitter: P. de Fijter, Kerkstraat 24, 4011 EM Zoelen, tel. 0344-681326 

Opgave bloemengroet: 

Mevr. Ria Hol, Achterstraat 12, 4011EP ZOELEN, e-mail: riaholkortekaas@gmail.com 

Collectebonnen: 

Collectebonnen per vel € 40,00, € 80,00 en € 200,00 (voor bonnen van € 1,00,  

€ 2,00 en € 5,00) Bestellen door overschrijving op bankrekeningnummer:  

NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v. PG te Lingestreek, daarna berichtje naar  

mevr. T. van Zetten, tel. 0641080011, email: tonnyvanzetten61@hotmail.com 

Kopij maandblad 

Inleveren bij: dhr. E. Snijders, Uiterdijk 56, 4011EW ZOELEN, tel. 0344-681482,  

e-mail: e.snijders99@upcmail.nl 

Kopij de Kerk Roept: 

J. de Koning, Langesteeg 7, 4011JS ZOELEN, tel. 06-40411151,  

e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Rommelmarkt: e-mail: rommelmarktzoelen@gmail.com 

Voorzitter: Dhr. J. Nijhoff, Uiterdijk 28, 4011EV ZOELEN 

Verhuur en gebruik van de kerk:  

Mevr. J. Vink, Jeudestraat 58a, 4011GM ZOELEN, 0344-681307 of 06-45683351 

Begraafplaats: P. de Fijter, Kerkstraat 24, 4011 EM Zoelen, tel. 0344-681326 

Bank rekeningen t.n.v. PG Lingestreek 

Kerkrentmeesters:  

 kerkbalans  IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 

 collectebonnen IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 

Diakonie:    IBAN nr. NL63 ABNA 0124 2315 94 

Onderhoudsfonds: IBAN nr. NL63 RABO 0362 9777 71 



KERKDIENSTEN 

Alle diensten vanuit ZOELEN worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 

 

Zondag 17 maart - 10.00 uur in Zoelen 

Voorganger: ds. Everdien Hagen 

Organist: Cees Meijering 

Gezamenlijke dienst 

Doopdienst 

Collecten: KIA Wereld Diaconaat, kerk, onderhoudsfonds 

 

Woensdag 20 maart - 19.30 uur in Zoelen   

Voorganger: Teuni Trouwborst 

 

5e stiltedienst 

Zondag 24 maart - 10.00 uur in Zoelen 

Voorganger: ds. J. Kaai uit Giessenburg 

Organist: Piet van de Wege 

Collecten: Betuwse Jeugdkampen, kerk, kerk 

 

Woensdag 27 maart – 19.00 uur in Zoelen   

Voorganger: Ed Snijders 

 

6e stiltedienst 

(gewijzigde tijd!)  

Donderdag 28 maart – 19.30 uur in Zoelen   

Voorganger: ds. Everdien Hagen m.m.v. Sandra Schelling 

Organist: Teuni Trouwborst 

 

Avondmaal  

Gezamenlijke dienst 

Witte Donderdag    

 

Vrijdag 29 maart – 19.30 uur in Buren   

Voorganger: ds. Everdien Hagen m.m.v. Sandra Schelling 

 

Gezamenlijke dienst  

Goede Vrijdag  

 

Zaterdag 30 maart – 21.00 uur in Kapel-Avezaath  

Voorganger: ds. Everdien Hagen m.m.v. Sandra Schelling 

 

Gezamenlijke dienst 

Stille Zaterdag 

 

Zondag 31 maart – 10.00 uur in Zoelen 

Voorganger: ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam 

Organist: Cees Meijering 

M.m.v. Golspelkoor Precious uit Ochten 

Collecten: Protestantse Kerk Missionair werk, kerk, kerk 

 

Pasen 

 

Zondag 7 april - 10.00 uur in Erichem  

Voorganger: ds. Dick de Jong 

 

Gezamenlijke dienst 

Zondag 14 april - 10.00 uur in Zoelen  

Voorganger: ds. J. Kaai uit Giessenburg 

Organist: Cees Meijering 

Gezamenlijke dienst 

 

Collecten: Betuwse Jeugdkampen, kerk, onderhoudsfonds 

 

  



Zondag 21 april - 10.00 uur  

in Kerk-Avezaath  

voorganger: drs. Paulus van Zee uit Gorinchem 

in Erichem 

voorganger: ds. A Juffer uit Rhenen 

 

 

Gezamenlijke dienst 

Zondag 28 april - 10.00 uur in Zoelen  

Voorganger: ds. Everdien Hagen 

Organist: Piet van de Wege 

Collecten: Stichting Why Not, kerk, kerk 

 

Gezamenlijke dienst 

Zondag 5 mei - 10.00 uur in Asch  Gezamenlijke dienst 

Voorganger: mw. Marjon Bosch-Verschuur uit Apeldoorn 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Kopij voor het volgende maandblad:   

Inleveren: maandag 15 april 2024 

Verschijnt: dinsdag 30 april 2024 

Periode: 5 mei – 30 juni 2024 

 

Kopij inleveren: e.snijders99@upcmail.nl 

 

De kopij kan ook getypt of duidelijk handgeschreven ingeleverd worden bij: 

Ed Snijders, Uiterdijk 56, Zoelen, tel. 0344-681482 

 

 

Kopij voor de volgende ‘Kerk Roept’:  

Inleveren: dinsdag 12 maart, 26 maart, 9 april en 23 april 

bij Jolanda de Koning, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 
 



MEDITATIE 
 

De Duisternis of het Licht? 

We zijn al weer op weg naar het belangrijkste feest van de Christelijke kerk: 

het Paasfeest. Op de tv zien we beelden voorbijkomen van De Passion in de 

modernste versie. Allerlei niet-gelovige acteurs spelen rollen van Bijbelse 

figuren. Je vraagt je af hoe ze dat beleven? Daarnaast is er een nieuwe film 

van Jesus Christ Superstar. Het levensverhaal van Jezus blijft mensen boeien. 

Ook al hebben ze niets met de kerk of het geloof in God. Dat is een 

merkwaardige ervaring. Jezus, de onrechtvaardig behandelde mens, die niets 

had misdaan, maar toch ter dood werd gebracht. En waarom? Omdat Hij 

onwelgevallige dingen zei. De zittende macht zag Hem als gevaarlijke rebel en 

op den duur als leider van het volk. Hij zou uit zijn op de troon van Herodes. En 

dat konden ze niet over hun kant laten gaan.  

Macht, je wil opleggen aan anderen. Geen ruimte laten voor andere meningen. 

Daar gaat het in deze wereld toch eigenlijk altijd om?  

We zien in de oorlogen van nu nog altijd datzelfde probleem. Wie is de sterkste 

en de machtigste? Dat zullen we wel eens even laten zien! Met het ontstellende 

wapengekletter, dat daar op volgt. En het veroordelen en doden van mensen, 

die niet meegaan in de opvattingen van de dictatoriale leider. Met talloze 

slachtoffers en puinhopen, die we dagelijks voorbij zien komen. Helaas houdt 

de belangstelling van de oppervlakkige kijker en luisteraar voor het verhaal van 

Jezus daar vaak op. De slachtofferrol spreekt hen het meest aan. Politieke 

vergelijkingen worden gemakkelijk gemaakt, maar ze passen het zelfs ook 

vaak toe op zichzelf. De overheid maakt ons kapot!  Mijn baas buit mij uit! De 

bedrijven maken te veel winst, zodat wij ons arm betalen. De dokter neemt mij 

niet serieus, enz., enz. We zien overal opstandige mensen. Vrijwel altijd gaat 

het om overmacht en slachtofferschap. Nu is het soms heel terecht. Er is veel 

onrecht en overheersing. Mensen worden vaak onrechtvaardig behandeld, Dat 

is nooit goed te praten. Maar Jezus kwam niet op aarde om ons een lesje 

slachtofferschap te leren. Wel stelde hij onrecht aan de kaak. Kwam Hij op voor 

mensen in de knel. En had Hij te doen met mensen, die verdrietig waren.  

Het verhaal is echter niet afgelopen! Waar het uiteindelijk om draait is, dat na 

de vreselijke geschiedenis van de kruisiging de Opstanding volgt. Het kwade is 

overwonnen en God heeft ons vergeving beloofd. Doe de boosheid weg! Leef in 

het Licht van Christus en maak het leven waardevol door Hem te volgen, zoals 

Hij ons heeft geleerd! Heb elkaar lief en behandel de ander, zoals uzelf 

behandeld wil worden. Dat is de boodschap van Pasen. Blijf niet steken in de 

duisternis van het slachtofferschap, maar houd uw lampen brandende! Maak je 

leven waardevol! Dat is de opdracht, die we hebben na de Opstanding van 

Jezus Christus onze Heer.   



Licht moge stralen in de duisternis,                                                                                                   

Nieuwe vrede dalen, waar geen hoop meer is.                                                                                  

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,                                                                                                

Wil het woord ons geven, dat hier vrede sticht.                                                                                        

U zij de glorie, opgestane Heer,                                                                                                                         

U zij de victorie, u zij alle eer.  (Gez. 634: 2) 

 

Ineke Haagen 

 

PASTORALIA 
 
Verjaardag 

Mevrouw Corrie Vink heeft de mooie leeftijd van 90 jaar bereikt. 

Gelukkig mocht zij dit vieren in een redelijke gezondheid. 

Natuurlijk willen wij haar namens de Protestantse gemeente feliciteren. 

 

Huwelijksjubileum 
Namens onze Protestantse gemeente willen wij graag de heer en mevrouw 

IJken–Karst feliciteren met hun 50-jarig huwelijksjubileum.  

Wij wensen hun nog mooie jaren toe in een zo goed als mogelijke gezondheid 

samen met hun kinderen en dierbaren. 

Namens de kerk kregen zij een bloemetje en hartelijke felicitaties met dit 

mooie jubileum. 

 

Gerda van Teeffelen 

 

Verhuisbericht Gerrie Snoek 
Wij zijn verhuisd …  een huisje speciaal voor ons samen (ook haar poes Royke) 

We willen jullie via dit verhuisbericht mededelen dat wij de Burensedijk verruild 

hebben voor Buren. 

Het nieuwe adres is:  

Zorgcentrum Oranjehof,  

Afd. Oranjegaard, Appartement 7,  

Kasteellaan 1,  

4116 DJ Buren 

Wij allen zullen Gerrie heel erg missen, haar plekje in de kerkbank, haar plekje 

bij de vrouwenvereniging, haar plekje bij alle activiteiten waar zij altijd trouw 

aanwezig was. Naast dat Gerrie, beroepshalve, half Zoelen en omstreken op de 

wereld geholpen heeft, is zij ook zeer actief in het verenigingsleven geweest, 

veelal kerkelijk gerelateerd, maar ook daarnaast stond zij altijd voor iedereen 



klaar. Gerrie was de grondlegster van de oliebollen. Zij heeft deze in de 

beginjaren met honderden tegelijkertijd op de rommelmarkt staan bakken. 

Joop maakte toen al het deeg. Toen de aantallen te groot werden, nam Joop 

het bakken over en heeft Gerrie tot ongeveer 15 jaar geleden de coördinatie 

van de verkoop gedaan. Ook nam zij het voortouw van de ”kledingbeurs”, heeft 

ze ontelbare sokken gebreid, organiseerde ze activiteiten en heeft daarmee ook 

heel veel geld in het laadje gebracht. Gerrie is een bijzondere vrouw met heel 

veel humor, is gezellig, is behulpzaam, kan van heel veel dingen genieten, is 

bovendien heel praktisch. Ik denk dat heel veel mensen dit hebben kunnen 

ervaren. Dankzij haar dochter Conny heeft Gerrie nog heel lang in haar huisje 

op de Burensedijk kunnen wonen. Fijn te zien dat Gerrie het zo naar haar zin 

heeft op haar nieuwe adres. Bij dezen wil ik heel graag Gerrie hartstikke 

bedanken voor al die ontelbare dingen die zij gedaan heeft. En natuurlijk hopen 

wij dat zij nog een goede tijd in haar nieuwe omgeving mag beleven. Bezoek 

en kaartjes ontvangen vindt ze erg leuk. 

En een kaartje is zo verstuurd, toch? 

 

Gerda van Teeffelen 

 

In Memoriam 

14 februari kregen we het droevige bericht dat in Vrijthof, afd. Markant, was 

overleden ons gemeentelid Gerrit Zoetekouw.  

Gerrit overleed daar slechts 4 maanden na het overlijden van zijn geliefde 

vrouw Heidi, die hij in oktober 2023 zo plotseling moest missen. Daarna begon 

een moeilijke periode voor hem. Begin november kreeg hij bericht dat er een 

nier voor hem beschikbaar kwam na een jaar van thuis spoelen. Dit was wel 

een emotioneel moment, maar met hulp van de kinderen ging hij ervoor. 

De nier werkte goed, helaas waren er steeds weer complicaties en tenslotte gaf 

het lichaam het op. 

Gerrit is 71 jaar geworden.  

Dinsdag 20 februari hebben we in onze Stefanuskerk de afscheidsdienst 

gehouden en het leven van Gerrit herdacht. Gerrit is geboren als één van een 

tweeling in een liefdevol gezin. Na de lagere school volgde hij een technische 

opleiding en werd hij automonteur. Later stapte hij over naar het gasbedrijf 

GGR waar hij opklom van monteur naar docent. Op catechisatie in Zoelen 

ontmoette hij Heidi. Met haar is hij 42 jaar getrouwd geweest. In de dienst 

getuigden de zoons Tom en Wouter van de diepe liefde die hun ouders voor 

elkaar hadden, een liefde die zij hun kinderen hebben meegegeven. In zijn 

leven was het christelijk geloof een grote steun: het geloof was voor hem een 

stok om op te leunen, geen stok om mee te slaan. Ds. Van Drie sprak over de 

afscheidsrede van Jezus (Joh. 14), waarin Jezus wijst op het huis van mijn 



Vader met de vele woningen, een huis waarin iedereen welkom is. In het 

vertrouwen dat Gerrit daar thuis gekomen is, hebben we hem ter ruste gelegd 

bij zijn vrouw Heidi op de begraafplaats bij de kerk. 

We zullen beiden missen in hun huis aan de Achterstraat waar ze al sinds 1999 

met veel plezier woonden. 

De kinderen, kleinkinderen, oma Gijsje en verdere familie willen wij veel 

sterkte wensen en de kracht van God in deze moeilijke periode. 

In zo korte tijd beide ouders missen valt intens zwaar. 

 

Ton Junte 

 

 

LET OP! STILTEDIENST 27 maart, 19.00 uur 

 
In verband met de opvoering van The Passion op 27 maart in Buren is de 

aanvangstijd van de Stiltedienst op 27 maart aangepast:  

19.30 uur wordt 19.00 uur in de consistorie van de Stefanuskerk. 

 

 

AFSCHEID Jack de Koster 

 
Op zondag 21 januari is er in Ravenswaaij afscheid genomen van Jack de 

Koster. Hij heeft een beroep aangenomen in de gemeente Beesd en omstreken. 

In een mooie dienst waarin hij zelf voorging, werd hij door Henk van Heteren 

uit het ambt losgemaakt. Eerst was het de voorkeur om de dienst later op de 

dag te laten plaatsvinden, maar door omstandigheden kon dat niet doorgaan. 

Later op de dag is er in de Rozenhoek in een mooie bijeenkomst verder 

afscheid genomen.  

Jack heeft bij ons in Zoelen een onuitwisbare indruk achtergelaten tijdens de 

periode dat we vacant waren en hij als consulent aan ons verbonden was. Ook 

zijn opbouwende werk in de eenwording en zijn positieve en professionele 

houding hebben ertoe bijgedragen dat de eenwording uiteindelijk zo snel heeft 

kunnen plaatsvinden.  

Vanuit Zoelen wensen wij Jack veel succes in zijn verdere carrière en zijn werk 

in Beesd.  

 

Namens de kerkenraad:  

Johan van Zetten 

  



PALMPASEN 
 

Zondag 24 maart a.s. is het Palmpasen en  

gaan we weer Palmpasen stokken maken.  

Om 10.00 uur, tijdens de kerkdienst,  

gaan we deze knutselen.  

Tijdens de dienst lopen we door de kerk  

en vervolgens een rondje door het dorp Zoelen  

om onze mooie Palmpasen stokken te laten zien.  

Bij slecht weer komt dit te vervallen. 

Neem als het kan een stok mee,  

bijvoorbeeld de oude van vorig jaar  

of maak zelf een kruis van 2 takken.  

Verder hoef je niets mee te brengen:  

voor alles wordt gezorgd. 

 

 

Vind je het leuk om mee te doen, dan ben je van harte welkom!  

 

Opgeven kan tot vrijdag 22 maart a.s. bij Wendy (moeder van Evi, Suus en 

Beau), Hanny (moeder van Anna en Dirk), Hennie de Haan   

en bij Geranne de Fijter (geranne.vandernettenvanstigt@hotmail.com) 

zodat wij rekening kunnen houden met de inkopen. 

Tot zondag 24 maart in de consistorie van de kerk!! 

 

 

 

  

 

SOFIETJE 
 

Als Jezus zegt 'Het is volbracht', dan is het ook 100% volbracht: ik hoef 

daar niets meer van mezelf aan toe te voegen. Of ik nou 0 of 25 jaar van 

m'n leven mij voor de kerk heb ingezet: het voegt niets toe aan mijn 

verlossing door Jezus.  

 

Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof.  

Maar dat dankt u niet aan uzelf:  

het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden.  

(Efeze 2: 8) 

 



STAMPPOTMAALTIJD 
 

Op 19 januari hebben we 

weer een stamppotmaaltijd 

gehouden in onze kerk. Bijna 

50 mensen hadden zich 

hiervoor aangemeld en onder 

het genot van heerlijk eten 

werd er gezellig gekletst door 

de aanwezigen. 

 

De avond werd afgesloten 

met een heerlijk ijsbuffet met vruchten en slagroom. Dit soort activiteiten zijn 

goed voor de saamhorigheid in onze gemeente. 

 

Met veel dank voor de organisatoren Willem en Felicia Lassche en Geranne de 

Fijter die er samen met een aantal mensen weer voor gezorgd hebben dat de 

tafels gedekt waren en dat iedereen met een voldaan gevoel weer naar huis 

kon gaan. 

 

 

 

 

 
 

  

 

Völckerfonds Zoelen 

 

Ondersteunt bij jubilea van verenigingen en clubs. 

Hebt u er al aan gedacht subsidie aan te vragen? 

 

Neem contact op met: Willem Lassche 

Wethouder v/d Burgstraat 9 

4011 GB Zoelen 

 



ONTMOETINGSMIDDAG 
 

Woensdagmiddag 7 februari organiseerde het bezoekteam een 

ontmoetingsmiddag voor de ouderen. Met zo’n 25 mensen zaten we gezellig in 

de consistorie van de kerk bij elkaar onder het genot van een kopje koffie of 

thee en een plakje zelfgemaakte cake. We deden een leuke winterquiz met 

makkelijke maar ook moeilijke vragen. En we sloten af met een glaasje sap. 

Zeker voor herhaling vatbaar! 

 

Het bezoekteam 

 

 

OLIEBOLLENACTIE t.b.v. onze prachtige Stefanuskerk 
 

Woensdag 10 april is er weer een oliebollenactie ten bate van de Stefanuskerk 

te Zoelen. Vanaf 16.30 uur kunt u één van onze vrijwilligers bij u aan de deur 

verwachten met overheerlijke oliebollen, gebakken door de inmiddels 

beroemde en befaamde Joop van Hilten. Bent u niet thuis of wilt u oliebollen 

bestellen, dan kunt u deze op 10 april afhalen bij Joop en Corrie Van Hilten, 

Kerkstraat 14, Zoelen. Ook kunnen bestelde oliebollen thuis bezorgd worden. 

Telefonisch bestellen bij Corrie van Hilten telefoon 0344- 681578 of bij Gerda 

van Teeffelen telefoon 0623830764 

Bollen worden aangeboden in Zoelen en omringende dorpen en natuurlijk 

kunnen bestellingen in de directe omgeving van Zoelen thuis worden gebracht. 

 

Graag tot 10 april, 

Warme groet, Corry van Hilten en Gerda van Teeffelen 

 

 

ZOLDERMARKT zoekt spullen 
De afgelopen maanden zijn er een aantal zoldermarkten in de kerk en een 

rommelmarkt rondom de kerk georganiseerd. Deze markten zijn goed bezocht. 

De opbrengst van de markten is voor het onderhoud van het kerkgebouw. 

Naast de verkoop van spullen is het een gezellige samenkomst onder het genot 

van een heerlijke wafel met koffie of thee. 

Voor de verkoop zijn we afhankelijk van donatie van spullen. Heeft u uw eigen 

zolder opgeruimd en wilt u de spullen doneren aan de zoldermarkt?  

Dan kunt u een mail sturen naar rommelmarktzoelen@gmail.com. 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKRENTMEESTERS  
 

Opbrengst collecten: 

14 januari € 50,20 

28 januari € 82,35 

11 februari € 58,90 

 

Namens de Kerkrentmeesters, Maarten Verweij 

 

 

DIACONIE 
 

Opbrengst collecten: 

14 januari Binnenlands diaconaat € 50,03 

28 januari Plaatselijkwerk ouderen bezoek € 36,25 

11 februari Kia Noodhulp € 51,45 

 

Namens de Diaconie, Dirk Slob 

 

 

  

 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 
 

De haren rijzen je te berge 

 
Als iemand zich ineens heel erg over iets verbaast, kan hij zeggen: de 
haren rijzen me te berge. Zijn haar gaat als het ware rechtop staan van 

verbazing. In de bijbeltekst gaat het over een geweldige schrik die de 
haren doet rijzen: er duikt een spook op!  Maar voor zulke momenten 
gebruiken wij de uitdrukking eigenlijk niet. 

 
Daar gleed een geest mij voorbij,  

deed het haar van mijn lichaam te berge rijzen. 

(Job 4: 15) 
 



 

BLOEMENDIENST 
 

Ter bemoediging en als groet van de gemeente zijn de bloemen gebracht bij: 

14 januari de heer O. Vink 

21 januari de heer W. Lassche 

  de heer R. van Ewijk 

28 januari mevrouw P. Dijkhuizen 

  mevrouw J. van Maurik 

11 februari de heer P. Veldhoven 

  de heer K. de Haas 

  en wat lekkers voor de drie zusjes Angelino 

18 februari mevrouw G. van der Meer 

 

De volgende giften hebben we ontvangen: 

Via Ria Hol  €   7,00 

Via Henny van Zetten € 10,00 

 

Waarvoor hartelijke dank. 

  

De medewerkers van de bloemendienst, 

Teuni, Ton, Gerda, Henny, Gonnie, Geranne, Felicia Jenny en Ria 

 

 

  



  



  



 



 


